
plaatje
    praatje

mama

Krabbel

de taart

Bobo

de eieren

wat een geluk!

 staat met  in de keuken.

Ze bakken samen een lekkere .

“ ,” zegt , “de  zijn op.

Wil jij die even halen in de ?

Hier is  en daar is een .”

 zucht diep.

Daar heeft hij helemaal geen zin in!

Hij is net tv aan het kijken.

Maar  doet streng.

“Kom op, . Het duurt maar  minuten.”

Mopperend gaat  de  uit.

Stomme . Stomme . Bah!



Wil je meer lezen met Bobo? 
Ga naar www.bobo.nl.

de winkel

het geld

de tas

tien

de deur

wat een geluk!

De  is om de hoek.

 is er zo. Hij pakt  .

Hij betaalt netjes en stopt ze in de .

Nu gauw weer terug naar huis.

Dan valt zijn oog op een blinkend voorwerp.

Het ligt buiten, vlak bij de  van de .

Wat is dat?

 bukt om het te kunnen zien. Aha, 2 euro!

Vlug stopt  het  in zijn broekzak.

Wat een geluk!

Volgende keer wil  best weer naar de .

Want boodschappen doen? Dat is toch zo vervelend niet!


