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het hok

de kip

de paashaas

kuikentjeskuikentjes
“ , kom gauw. Dit moet je zien!” roept .

 staat in de tuin bij het  van de .

 haast zich naar . “Wat is er aan de hand?”

 wijst naar een van de .

De  is wit. Ze zit boven op haar nest.

“Witje denkt dat ze de  is,” lacht .

“Kijk nou, , ze heeft haar  verstopt.

Wat een slechte verstopplek, domme ,” giechelt .

“Al je opstaat, ziet iedereen de  liggen.”

 kijkt in het  van de . Ze schudt haar hoofd.

“Nee, , Witje is geen domme .

En Witje speelt ook niet voor .

Witje broedt haar  uit. In die  groeien .”

 kan haar oren niet geloven.

Ze krijgen ! Van hun eigen ! Wat een feest!



de eieren

het kuiken

Bobo

Tjerk

drie

kuikentjeskuikentjes
 is ook heel blij met het goede nieuws.

Het liefst wil hij  halen om hem de  te laten zien.

Maar dat vindt  geen goed idee.

“Witje moet rustig op haar  kunnen broeden,” 

zegt . 

“Over 33 weken komen de  tevoorschijn.”

 en  kunnen bijna niet wachten. 

Maar ze hebben geen keus.

En dan, op een dag, is het zover.

De  zijn uitgekomen. 

Witje is een mama-  geworden!

In het nest liggen zes . Ze zijn geel, donzig en zacht. 

“Dit is de mooiste verrassing die ik ooit gekregen heb,” 

zucht .

Daar kunnen zelfs honderd chocolade  niet tegenop.”
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